
 

 

Graag wil ik je laten weten hoe ik de uitvaartdienst van 

afgelopen dinsdag heb ervaren. 

Als kerkorganist/pianist word ik vaak gevraagd om een 

uitvaartplechtigheid muzikaal te begeleiden. Hierbij wordt de 

dienst altijd door een predikant geleid. 

Het was voor mij dan ook heel bijzonder dat bij deze uitvaart 

geen predikant, maar Bram van der Zijden uit Amersfoort de 

dienst leidde. 

Veel mensen zijn kerkelijk opgevoed, maar later hun eigen weg 

gegaan, zo ook deze overledene. Niet meer van de kerk, maar 

wel religieus. 

Bram, wat heb je op een bewogen manier recht gedaan aan de 

overledene en zijn vrouw, door in je toespraak een stukje 

beleving van hem te laten delen met de aanwezigen. 

Niet gehinderd door allerlei dogma’s heb je er toch een 

plechtige uitvaart van gemaakt. Daar heb ik bewondering voor. 

Hartelijke groet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


